Liturgie PKN Leersum op 6-8-'23

Voorganger Ds. Joost Sijl, Leusden III |I|

Michadlkerk Lecrsum

Orde van dienst

Welkom
Opmaat: openingslied “Ik wil zingen van mijn Heiland”
Bundel Johan de Heer 657: 1,2,3,4

1 Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,

Die Zichzelven gaf aan 't kruishout
En mij redde van den dood.

refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

2 'k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade

Hij 't rantsoen gewillig gaf. refrein

3 'k Wil mijn dierb'ren Heiland prijzen,
Spreken van Zijn groote kracht.

Hij kan overwinning geven

Over zond' en Satans macht. refrein

4 Tk wil zingen van mijn Heiland,

Hoe Hij smarten leed en pijn,

Om mij 't leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn. Refrein

Gemeente gaat staan



Inkeer gevolgd door Votum en groet
Openingsgebed

Lied 568a “Ubi charitas” 3x
Inleiding op het verhaal en KND
Evangelie van Mattheiis 25: 14-30
Lied 180

Overdenking

Lied 841

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecte
Slotlied 601

Zegen



